Nieuwsbrief Beukenstein 2022

Lochem, december 2022
Lieve gasten,

En alweer is er een seizoen voorbij. Wij kijken terug op een ongekend warme zomer. Door
gasten is ervan genoten. Tuinman Gerrit heeft heel wat gesjouwd met de sproei installaties
om gras, bloemen en groenten van genoeg water te voorzien. Beukenstein lag er weer
stralend bij. Wij hebben daardoor volop kunnen genieten van de verse groenten, heerlijke
appels, appelmoes, compote, appel crumble taart, het kon niet op. En laten wij de prachtige
boeketten bloemen in huis niet vergeten! Het was weer een mooi seizoen waarin enorm
genoten werd van het huis, de omgeving en de vele onderlinge contacten en uitstapjes.

Start in 2023 van het nieuwe seizoen

Het seizoen van 2023 willen wij starten met een weekend voor mensen die nu nog in het
arbeidsproces zitten. Voor deze groep is het vaak lastig om een week naar Beukenstein te
komen. Daarom willen wij deze werkers de gelegenheid geven een lang weekend te

boeken. Zij kunnen van vrijdag 17 maart t/m maandag 20 maart 2023 in Beukenstein
verblijven. Kosten voor verblijf van een lang weekend zijn € 180,-. Dat is inclusief, onthijt,
lunch en diner. Wanneer er meer behoefte is aan deze vorm gaan wij kijken hoe wij dit verder
kunnen uitbouwen.

Neem contact op met Wilma Mensink voor informatie.

Ook de winterboekingen voor 2023 kunnen vanaf de ontvangst van deze mail/brief gedaan
worden. Bij voorkeur per mail info@huizebeukensteinlochem.nl of je kunt Wilma per telefoon
bereiken nummer 0548-522525. Kosten per week € 180,- euro voor 2023. Op de website kun
je zien wanneer en hoeveel plaats er nog is, www.huizebeukensteinlochem.nl.

Dit jaar waren wij meestal met rond 7/ 8 gasten in de groep, volgend jaar zullen wij streven
naar 9 gasten per week. Is de week vol en het lukt niet een andere week te boeken, neem
dan even contact op met de gastvrouw in Beukenstein.

Nieuwe gastvrouwen

Wij hebben gelukkig dit seizoen 3 nieuwe gastvrouwen kunnen introduceren. Voor 2023 komt
Sietske ons team versterken. Zij zullen zich hieronder aan jullie voorstellen. Zo kunnen de
gasten, die Alies, Annemiek, Sietske en Tineke nog niet ontmoet hebben, toch een beetje
kennismaken. Samen met Wilma, Marjan en Jantine vormen de nieuwe gastvrouwen het
Beukensteinteam. Gerrit blijft zorgen voor onze tuin, Angelique, Pia en Marianne zorgen voor
een schoon huis. Wij kijken weer uit naar jullie komst en een mooi seizoen samen.
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Dag allemaal, mijn naam is Annemieke en ik woon samen met mijn dochter van 14 en onze 2
hondjes in Harderwijk. Mijn oudste 2 kinderen zijn de deur al uit. Anderhalf jaar geleden ging
ik op een dinsdagmiddag met een lieve vriendin lunchen en zij kwam net vanuit Beukenstein
waar ze een heerlijke vakantie week had gehad. Enthousiast vertelde ze er over en ook, dat
ze op zoek waren naar nieuwe gastvrouwen...Ook ik werd enthousiast, maar om een week
van huis te gaan zag ik in eerste instantie niet zo zitten. Eenmaal thuis ben ik toch gaan
googelen en bellen en werd ik uitgenodigd een paar dagen mee te draaien. Twee weken later
maakte ik kennis met het prachtige Beukenstein én Joke die mij alle ins en outs leerde en wat
vond ik het leuk@) Vorig jaar november heb ik nog een hele week mee gedraaid en het
afgelopen jaar heb ik al een seizoen als gastvrouw gewerkt. Heerlijk vind ik het om met de
groep vrouwen die komt er een gezellige week van te maken. Hopelijk ga ik met een groot
aantal van jullie nog eens kennismaken.

Hartelijke groet Annemieke Ramadhin-Dirkmaat

Even voorstellen: Mijn naam is Alies Ero. Ik ben op Beukenstein terecht gekomen door een
vriendin die hier vakantie vierde. Zij attendeerde mij op de vacature voor gastvrouw. Mijn
vriendin dacht dat deze functie goed bij mij zou passen. |k ben erover na gaan denken of ik
zou passen in deze bijzondere vorm van vakantie vieren. Ik heb toen de stoute schoenen
aangetrokken en contact gezocht met Joke en Wim van de stichting Beukenstein. Ik was erg
enthousiast geworden over dit concept.

Vervolgens heb ik een aantal keren meegelopen met gastvrouwen, om een beeld te krijgen
wat de functie van gastvrouw inhoudt. Dat beviel me zo goed, dat ik dit jaar zelf als
gastvrouw aan de slag ben gegaan. Dat ik op het mooie landgoed Beukenstein met zijn
prachtige omgeving mag werken, is geweldig. Elke keer weer een groep vakantie vierende
vrouwen te mogen ontvangen en in de watten te leggen. Hoe leuk is dat!

Ik vind het ook mooi om te zien hoe de groepsdynamiek zich in de loop van de week
ontwikkeld. Er ontstaan leuke contacten onderling, we hebben goede gesprekken, soms met
een lach en een traan. Er wordt veel gedeeld. Dat ik daar deel van uit mag maken, vind ik
erg bijzonder!

Ik woon met samen met mijn man Frank en onze zoon Simon in IJsselmuiden. Mijn hobby’s
zijn luisteren naar klassieke muziek of naar een concert gaan. Ook zing ik in een 4
Gregoriaans koor, waar ik veel voldoening uit haal. Daarnaast houd ik erg van wandelen. Mijn
favoriete wandeling is lekker langs de rivier de 1Jssel wandelen, door de uiterwaarden en dan
met het veerpontje oversteken naar Zalk. Lekker mijn hoofd leeg maken en nieuwe energie
opdoen. Ook doe ik aan Body Balance, lekker bewegen om lenig te blijven. Tot slot lees ik
graag, mijn smaak is heel divers. Ik lees literatuur, & romans, historische romans en
detectives. Wilt u een tip over een goed boek tijdens uw verblijf, dan kunt u bij mij terecht.

Ik zie ernaar uit om u als gast te mogen ontvangen op Beukenstein!

Warme groet van Alies Ero




Drie jaar geleden was ik stomverbaasd toen een collega mij attent maakte op de mogelijkheid
van een vakantieweek in Huize Beukenstein. Wat mij nog het meest verbaasde was dat ik er
nog nooit van had gehoord! Maar na twee leuke vakantieweken (één met slecht weer en één
met heerlijk weer) is Beukenstein niet meer weg te denken, temeer daar ik ga meedraaien in
het team van gastvrouwen. Daarom stel ik me in deze nieuwsbrief kort aan jullie voor.

Ik woon en werk in Amsterdam, eerst jarenlang als verpleegkundige, in ziekenhuis en
thuiszorg, en nu alweer jaren als docent verpleegkunde bij een MBO-opleiding. Ik regel daar
de stages voor onze studenten en kom dan ook veel in alle instellingen voor gezondheidszorg
om hen te begeleiden tijJdens hun stage; een leuke job!

De geschiedenis van Huize Beukenstein vind ik aandoenlijk; wat mooi dat verzorgenden en
verpleegkundigen op deze originele manier gewaardeerd worden. Ook de achtergrond
spreekt mij wel aan, al vind ik het wel fijn dat de uitnodiging voor alle zorgmedewerkers geldt
en niet meer alleen voor protestantse dames. Zelf ben ik in Amsterdam al jarenlang als
bestuurslid actief bij de Stichting Diensten met Belangstellenden (DmB,

zie www.dmbamsterdam.nl), we hadden vele jaren volle zondagavonddiensten, nu komen we
wekelijks met een klein clubje bij elkaar op de mooiste locatie die je je kunt indenken: de
Engelse Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. Een mooie historische plek, maar ook gastvrij;
boven de ingang staat de tekst Within these walls let no-one be a stranger.

En verder: ik hou van wandelen, fietsen, lezen. En ik kook graag. Hoe dat uitvalt voor een
grotere groep zullen we allemaal moeten afwachten )

Groet van Sietske Posthuma

Er is mij gevraagd om een stukje over mezelf in de nieuwsbrief te schrijven.

Inmiddels werk ik met veel plezier sinds 2 jaar op Beukenstein. Ik woon in Hilversum en heb
jaren als verpleegkundig consulent van de geriatrie gewerkt. Na mijn pensioen ben ik als
verpleegkundige met een flexcontract op een dagbehandeling voor mensen met Parkinson
gaan werken.

Hoe kom ik op Beukenstein terecht? Er was in 2021 plotseling een gastvrouw uitgevallen en
mijn vriendin Joke, ook gastvrouw, belde mij of ik haar weken kon overnemen.

Dat was wel even schakelen want ik kende het huis alleen als gast en was gewend om
verwend te worden. Nu moest ik zelf aan de bak. Voor mij is het elke keer weer een
verrassing om te zien hoe de gasten op Beukenstein reageren. Het is voor velen een soort
van thuiskomen. Sommige gasten kennen het huis beter dan ik, wat soms heel handig is.
Het blijft heel speciaal om het gedachtengoed van de familie Dull al ruim 90 jaar met elkaar in
stand te houden. D™
Groetjes van Tineke Verwaijen :

Gasten van Huize Beukenstein. Sommigen van jullie zullen mij wel kennen of af en toe zien
langslopen met onze hond Floris, ik ben Bernanda, de vrouw van Gerrit de tuinman, en ik
verzorg sinds een paar jaar het jam kastje in de hal van Beukenstein. Voor de jams enz.
gebruik ik zoveel mogelijk fruit en groente uit de tuin van Beukenstein, altijd onbespoten, ook
zoek en pluk ik, met goedkeuring, op landgoed Ampsen, bijvoorbeeld de vlierbessen voor het
Ampsens Vliertje. Verder zijn alle jams "halva" jams wat betekent dat ik altijd de helft suiker
gebruik en soms nog minder omdat het fruit meestal smaak genoeg heeft. Een groot deel van
de opbrengst van de verkoop van de potjes komt weer ten goede aan Huize Beukenstein
waardoor er 0.a. een nieuwe tuinbank is gekocht en nieuwe bekers voor op de slaapkamers,
nieuwe rozen in de tuin enz. allemaal dingen waar u tijdens uw bezoek weer van kunt
genieten. Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of wat dan ook, geeft u ze dan door aan de
gastvrouw of aan Gerrit of via een briefje in het geldkistje. Ik hoop dat u lang blijft genieten
van uw bezoek aan Huize Beukenstein en dat u thuis nog na kunt genieten met een jammetje
van Beuk!

Bernanda de Lange
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Nog even ter herinnering:

-Wanneer je vakantieweek op dinsdag start, verwacht de gastvrouw je vanaf 16:00 uur.
-Het verblijf eindigt dinsdag erop om 9:30 uur.

-Van Wilma heb je een week ervoor een herinneringsmail ontvangen met de nodige
informatie.

-De restbetaling is gedaan via de bank.

-Misschien ten overvloede Huize Beukenstein heeft geen professionele kok en kan daarom
geen rekening houden met diéten en of allergieén.

-Ben je vegetarisch, dit opgeven bij je boeking.

-Rollator gebruik binnen niet mogelijk, alleen voor gebruik buiten.

-Reserveringskosten worden niet terug betaald, die kun je eventueel bij je reisverzekering
declareren.

-Er blijven vaak wat dingen liggen van gasten, die kunnen natuurlijk altijd opgehaald worden
of een bevriende gast neemt je vergeten vest of wat dan ook mee. Na het seizoen brengen
wij de spullen naar de Kringloopwinkel.

-Mensen die niet in de zorg gewerkt hebben, kunnen niet zelfstandig boeken. Je kunt dan
alleen samen komen met iemand die uit de zorg komt.

Wij wensen jullie gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023.
Namens het Beukenstein team,

Joke de Witt
gastvrouw




Vanuit het bestuur:

Zoveel geschiedenis!

Vorig jaar bestond de stichting Huize Beukenstein Lochem maar liefst 90 jaar. Al die jaren
geschiedenis vertaalden zich in verschillende dozen vol met 0.a. bonnetjes, verslagen en
gastenlijsten, verspreid bij oud-bestuursleden, het huidige bestuur en op Beukenstein zelf. Vanuit
de regio was er belangstelling voor het archief van Beukenstein, zodat de geschiedenis van
Beukenstein niet verloren zou gaan.

Afgelopen jaar heeft dr. Th. Van den End alle documenten verzameld en in kaart gebracht. Het
bestuur heeft het geinventariseerde archief overgedragen aan het Erfgoedcentrum Zutphen. Dr.
Th. Van den End is de man van voormalig bestuurslid Magda Zwamborn-Van den End.
Zodoende was hij bekend met Beukenstein. Vanuit zijn achtergrond als kerkhistoricus heeft hij
ruimschoots ervaring met de omgang met archieven. Bij de overdracht heeft dr. Th. Van den End
een mooie samenvatting geschreven over de historie. Een licht bewerkte versie vindt u op de
website: http://www.huizebeukensteinlochem.nl/historisch-overzicht/

Nieuwe gastvrouwen

Joke heeft de nieuwe gastvrouwen al geintroduceerd. Als bestuur zijn wij zeer blij dat zij het team
komen versterken! Mogelijk heeft u al kennisgemaakt met een van de nieuwe gastvrouwen
tijdens uw verblijf op Beukenstein. Lijkt het u misschien ook leuk om als gastvrouw te werken? Of
kent u misschien iemand die hier geschikt voor is? We hebben nog vacatures voor gastvrouw
openstaan.

Zelfredzaamheden van onze gasten

Beukenstein is een monumentaal pand met beperkte voorzieningen. Vanuit de hulpdiensten
worden we er bij inspecties op gewezen dat de gasten zelfredzaam moeten zijn: in geval van een
noodsituatie moeten zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen, zonder de doorgang voor anderen
te belemmeren.

Wij zijn blij met alle trouwe gasten die wij jaarlijks ontvangen. Helaas worden wij er soms ook
mee geconfronteerd dat - met de loop der jaren - de zelfredzaamheid op een punt is gekomen dat
een bezoek aan Beukenstein niet langer verantwoord is. We begrijpen dat u als gast zo lang
mogelijk wilt genieten van de sfeer van Beukenstein. Om de veiligheid van u en de andere gasten
te waarborgen, moeten we echter soms een gast informeren dat een bezoek niet langer mogelijk
is. Dit gaat ons altijd erg aan het hart. Daarom wordt een dergelijk besluit nooit lichtzinnig
genomen, maar bespreken wij dit gezamenlijk in het gastvrouwenoverleg en in samenspraak met
het bestuur.

Op de website vindt u enkele richtlijnen voor zelfredzaamheden. U kunt ook altijd contact
opnemen om te bespreken of een bezoek nog mogelijk is.

Aanbetaling
In 2021 hebben we “betalen met uw telefoon” geintroduceerd. Hierdoor kunt u nu uw bijdrage

voor de gastenweek in Beukenstein veilig digitaal voldoen. Wat als vanouds is gebleven, is de
aanbetaling van € 50,-. Nadat uw reservering is geaccepteerd, verzoeken wij u om € 50,- aan te
betalen voor uw verblijf. Dit staat ook in de folder die u na reserveren ontvangt, maar wordt nog
wel eens over het hoofd gezien.

Via deze weg wil ik alle medewerkers bedanken voor hun inzet in 2022. En natuurlijk ook
Bernanda, de vrouw van Gerrit, voor alle (h)eerlijke producten in ons winkeltje.

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen en een gezegend nieuwjaar. Wij hopen u komend
jaar weer te verwelkomen op Beukenstein.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Wim van den End



Afscheid Joke
Lieve gasten,

Het laatste seizoen werken in Huize Beukenstein zit er voor mij op. Ik wil jullie allemaal heel
hartelijk bedanken voor de mooie waardevolle ontmoetingen die ik in de afgelopen 8 jaar heb
gehad.

Ik heb genoten van en met jullie, wanneer je deelt met elkaar wordt het altijd meer. Zo heb ik
dat ervaren, ik ging na een week moe maar opgeladen naar huis. Dank voor de waardering
en liefde die ik van jullie mocht ontvangen.

Ik ga Beukenstein en vooral de ontmoetingen met jullie missen maar de mooie herinneringen
zijn deel van mij en die neem ik in gedachten mee.

Ik heb ervaren dat mooie, echte ontmoetingen voelen als het aanbreken van een nieuwe dag.
Een Rabbi maakte daar een mooi verhaal over:

Nacht en dag
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn Leerlingen: “Hoe kun je het moment bepalen, waarin de
nacht teneinde is en de dag begint?”

“Is het het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?” vroeg
€én van de leerlingen.

Nee, zei de rabbi.

“Is het als je van verre een dadelboom van een viigenboom kunt onderscheiden?” Vroeg een
ander.

Nee, zei de rabbi.

“Maar wat dan?” Vroegen de leerlingen.

“Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.”

Het nieuwe seizoen blijf ik nog betrokken bij Beukenstein, ik werk Sietske in, die gaat mijn
taken overnemen. Wanneer er iemand uitvalt ben ik back-up. Dus misschien komen wij elkaar
nog eens tegen. Ook kun je mij misschien als gast ontmoeten in de toekomst.

Wens jullie fijne feestdagen en alle goeds voor 2023
Heel veel lieve groeten, Joke




